MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU
 Chẳng phải ngẫu nhiên mà chúng ta gọi mái Trường “Ngôi nhà thứ hai” của mỗi người. Bởi ở đó chúng ta được tiếp nhận tri thức, được rèn luyện đạo đức. Ở đó còn là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình mẫu tử, tình đồng nghiệp khăng khít. Với tôi, trường  Mầm Non Thanh Cao chính là mái nhà thứ hai để tôi tựa vào, chia sẻ lúc buồn vui.
Ai trong chúng ta đều yêu quý nơi mình học tập và công tác, tôi cũng vậy. Nhưng không chỉ là sự yêu quý, gắn bó, trong tôi còn là sự tự hào về ngôi nhà thứ hai, về những thành tích của trường trong suốt hơn hai mươi năm qua.
Trường tôi được thành lập vào năm 1997 là một trong những ngôi trường Mầm Non của xã Thanh Cao, ban đầu chỉ là ngôi trường cấp 4 lợp ngói nằm tại khu Cao Mật Thượng, với 2 lớp học và 1 phòng hội đồng. Từ một ngôi trường Mầm Non cấp 4, đến nay trường đã có 21 phòng học đúng quy cách, 3 phòng chức năng.                
Hai mươi ba năm là cả một chặng đường dài mà các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên trường Mầm Non Thanh cao chúng tôi không ngừng phấn đấu, nỗ lực xây dựng trường  để hoàn thiện, và đã có được những thành tích rất đáng tự hào như: Năm 2013: Trường đạt chuẩn Quốc  Gia cấp độ I, năm học 2019- 2020 trường được tặng cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ, nhiều năm liền trường đạt tập thể lao động xuất sắc, tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của trường luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.
Có được những kết quả tốt đẹp đó công sức lớn nhất phải kể đến  những con chim đầu đàn - Hiệu trưởng Trường Mầm Non Thanh Cao, trải qua nhiều thế hệ hiệu trưởng đã đưa trường Mầm Non Thanh Cao sánh vai cùng các trường bạn với phương châm không ngừng học hỏi, sẻ chia và đoàn kết.
  Cô giáo nơi đây - người mẹ hiền thứ hai của trẻ, những kỹ sư tâm hồn, là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho sự phát triển nhân cách trẻ, đã chăm sóc biết bao thế hệ măng non. Đặc biệt lòng nhiệt tình, tâm huyết, tình yêu đối với nghề cao quý trong những nghề cao quý. Hai mươi năm được làm việc dưới mái trường này, tôi không chỉ được biến ước mơ thành hiện thực, được trao đi những yêu thương mà còn học được rất nhiều bài học đạo đức ở các đồng nghiệp. Từ cán bộ quả lý đến giáo viên và nhân viên. Tôi hiểu được rằng yêu thương không nhất thiết phải thể hiện bằng những lời nói hoa mỹ, yêu thương còn được thể hiện bằng những hành động âm thầm không phô trương, tô vẽ. Nếu người kỹ sư vui mừng khi nhìn thấy cây cầu mình mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn  thấy đồng lúa trĩu bông, thì người giáo viên hạnh phúc biết bao khi thấy các con của mình đang lớn lên và trưởng thành. Hạnh phúc nào hơn khi đồng nghiệp được vui vẻ. bình an.
Hai mươi năm so với cả đời người là ngắn ngủi, nhưng đối với tôi là cả một kho báu chứa đựng rất nhiều kỷ niệm. Tôi cảm giác như tất cả mọi kỷ niệm mới chỉ diễn ra ở ngày hôm qua, kỷ niệm về cái ngày đầu tiên tôi được nhận công tác tại mái trường Mầm Non Thanh cao. Có người nói rằng, kỷ niệm ngày đầu tiên bước vào lớp 1 là kỷ niệm khó quên nhất. Với tôi, ngày đầu tiên đi làm tại trường Mầm Non Thanh Cao mới là kỷ niệm tôi không bao giờ có thể quên. Vì sao ư? vì ngày vào lớp 1 đã diễn ra quá lâu để tôi có thể nhớ trọn vẹn cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ, còn kỷ niệm ngày đầu được đi làm lại quá sâu sắc và đặc biệt. Đó là niềm vui khi biết mình được vào ngôi trường này, niềm tự hào khi mình được là “Cô giáo Mầm Non”. Tôi nhớ mãi ngày đầu vào trường lúc đó tôi mới là một cô giáo tròn 20 tuổi, hiệu trưởng của trường là cô giáo Nguyễn Thị Ư. Đồng nghiệp của tôi lúc bấy giờ là các chị, các cô, các bạn, tôi như con út trong một gia đình được yêu thương đùm bọc. Tôi được phân công dạy lớp mẫu giáo 4 tuổi tại Khu mẫu giáo Thanh Bình, ngày đầu đến nhận lớp nhìn những ánh mắt ngây thơ của các con cùng với suy nghĩ hồi hộp không biết mình có truyền được cảm hứng cho các con không, các con có yêu quý mình không và vv rất nhiều những suy nghĩ cứ vây kín lấy tôi. Ngày đó tôi được chủ nhiệm lớp mẫu giáo 4 tuổi khu Thanh Bình, buổi đầu ra mắt ban giám hiệu và các chị các cô trong trường là dạy một hoạt động âm nhạc. Đứng trước các con, chân tôi không sao đứng thẳng được, tôi không nói được câu nào vì hồi hộp. Cô đã hỏi tôi: Sao thế cháu? Cháu có sao không? Cứ thoải mái đi cháu! Cô hiệu trưởng của tôi đã trấn an tôi như vậy. Sau đó nhìn những ánh mắt yêu thương trìu mến của các cô, các chị em và các con tôi trấn tĩnh lại và tự nhủ: Mình sao thế nhỉ mọi người đang giúp đỡ mình mà!, như có một động lực vô hình tôi bình tĩnh trở lại. Giờ hoạt động âm nhạc hôm đó các con rất tự tin và hạnh phúc. Cứ như thế các hoạt động như văn học, khám phá… được tiếp diễn hàng ngày, đồng thời tôi được Ban giám hiệu thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, từ đó giúp tôi ngày một trưởng thành hơn. Được sự chỉ bảo tận tình của cô hiệu trưởng, các chị các cô trong đại gia đình Mầm Non Thanh Cao, đặc biệt sự hướng dẫn chỉ bảo về chuyên môn của cô Hiệu phó chuyên môn - cô giáo Nguyễn Thị Tú Uyên, tôi đã từng bước tự tin hơn mỗi khi tổ chức các hoạt động cùng các con.
Năm 2002 tôi đăng ký thi giáo viên giỏi cấp huyện và tôi đã đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có được thành công đó chính là nhờ đại gia đình Mầm Non Thanh Cao đã giúp đỡ tôi.
Ngoài việc nắm vững chuyên môn, tự tin khi lên lớp điều tôi muốn nói hơn nữa là cái tình đồng nghiệp. Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ, mặc dù cuộc sống còn gặp rất nhiều khó khăn nhưng giáo viên trường Mầm Non Thanh Cao luôn yêu thương che chở, đùm bọc lẫn nhau. Tôi nhớ mãi kỷ niệm về cô giáo Đỗ Thị Nhung, năm học 2004- 2005 may mắn cho tôi năm đó được ở cùng lớp với em Nhung, một lớp có hai giáo viên, do có bầu trong người tôi lúc nào cũng mệt mỏi, em đã động viên giúp đỡ tôi về mọi mặt. Em thay tôi gánh vác mọi trách nhiệm, cảm động trước tấm lòng của em tôi đã khỏe dần lên. Có lẽ vì truyền thống của Thanh Cao là yêu thương và chia sẻ nên chị em trong trường luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, ban giám hiệu cùng chị em thường xuyên đến thăm hỏi động viên những chị em có hoàn cảnh khó khăn, động viên giúp đỡ nhau trong công việc.
Rồi năm 2006 cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Ư nghỉ hưu, dẫu chúng tôi có bao nuối tiếc thì vẫn phải chấp nhận một sự thật đó là: “Năm qua đi tháng qua đi, tre già măng mọc có gì lạ đâu” người lên kế cận sự nghiệp là cô hiệu phó Nguyễn Thị Tú Uyên, năm 2007 hiệu trưởng của trường Mầm Non Thanh Cao là cô Nguyễn Thị Tú Uyên. Con chim đầu đàn của trường với bao bộn bề công việc lại cùng chị em bước tiếp trên con đường sự nghiệp trồng người.
Kỷ niệm của tôi về cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Tú Uyên nhiều vô kể, tôi nhớ chuyến đi thăm quan học tập của trường cùng chị năm 2009. Đó là lần cuối cùng tôi được đi cùng chị, rồi cũng như bao hiệu trưởng khác theo sự điều động của phòng giáo dục luân chuyển hiệu trưởng, chị chuyển trường năm 2013. Tôi nhớ mãi cái cảm giác lúc đó, vì tôi nghỉ thai sản ở nhà và vì con nhỏ nên không đến trường dự lễ chia tay chị được, chỉ biết nhắn tin chào tạm biệt chị mà nước mắt cứ tuôn rơi. Cảm giác như mình bị mất một thứ gì đó rất quý giá, tôi bang hoàng, hụt hẫng.
 Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ tôi đã là cô giáo 40 năm tuổi đời, 20 năm tuổi nghề.  Hai mươi năm công tác biết bao kỷ niệm vui buồn luôn đọng lại trong tôi, tôi biết mình chẳng thể nắm giữ nổi thời gian nhưng tôi vẫn ước thời gian có thể trôi chậm lại để tôi lưu giữ thêm nhiều kỷ niệm tại mái trường này. Tôi nhớ  ngày đầu tiên gặp hiệu trưởng của tôi bây giờ chị Phạm Thị Linh, tôi đã biết chị qua những lần chị đi cùng phòng giáo dục về trường tôi kiểm tra. Những lần đó với tôi chị là xếp của phòng về kiểm tra trường mình nên tôi có một khoảng cách, mặc dù rất kính trọng chị nhưng không dám gần gũi chị cho lắm, giờ đây chị về trường mình làm hiệu trưởng thật may mắn cho trường Mầm Non Thanh Cao chúng tôi.  Tháng 1năm 2014, ngày đó khi sinh cháu thứ hai xong, hết hạn nghỉ thai sản tôi đi làm trở lại, lần đầu tiên được gặp hiệu trưởng của mình tôi còn rụt rè, lo lắng. Qua lần đầu nói chuyện với chị tôi cảm thấy có một cái gì đó rất gần gũi và thân thiết, chị hỏi thăm sức khỏe của hai mẹ con, rồi chị hỏi đến cuộc sống gia đình, công việc của tôi, chị trấn an tôi bằng cái nhìn trìu mến và những câu nói khiến tôi ấm lòng, tôi cảm thấy với chị không còn khoảng cách nữa, không phải là một hiệu trưởng hay còn gọi là xếp của mình nữa mà giờ đây ngồi đối diện với mình là người chị cả trong một gia đình. Rồi cứ thế ngày qua ngày tôi đi làm mặc dù gánh nặng công việc, chuyện con cái nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái không còn một áp lực nào đối với mình. Chị dạy bảo tôi từ dáng đi lời nói, tôi có cái tật hễ cứ đi là đi rất nhanh, nói năng thì vụng về không biết cách giao tiếp với người khác, chị đã không ít lần nói với tôi rằng “Chung ơi! chị bảo này em cứ đi chậm thôi, đừng đi nhanh cho vất vả em ạ!” tôi vâng chị và cố gắng sửa chữa mình, từ đó tôi cảm thấy mình thay đổi hẳn và kết quả rõ nhất là khi bình tĩnh, mình đi chậm lại tâm mình cảm thấy an vui, nhìn mọi vật, mọi chuyện cũng cảm thấy nhẹ nhàng gần gũi. Không chỉ có vậy tôi còn học được ở chị cách nói năng rất từ tốn, hòa đồng, quan tâm chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè động nghiệp. Chị là một tấm gương để tôi noi theo cho đến tận bây giờ và mãi mãi về sau.
Ngồi đây trong tôi bỗng ùa về biết bao kỷ niệm, chị vẫn nhớ  lắm em Hải, em Tuyền ơi! - tôi nói thế bởi vì khi sâu thẳm trong tâm trí chúng ta đã in đậm một ký ức nào đó thì không thể phai mờ, ký ức về hiệu phó nuôi dưỡng của trường tôi cô giáo Lã Thị Hải. Em về trường tôi nhận chức vụ hiệu phó nuôi dưỡng năm học 2013 - 2014 hoàn cảnh của em rất đáng thương, nhưng em đã vượt lên chính mình và còn giúp đỡ cho bao hoàn cảnh khác. Em đã giúp đỡ tôi, gia đình tôi.Tôi nhớ có lần em đến dự một hoạt động văn học do tôi thực hiện cùng các con tại lớp B5, mặc dù là hiệu phó về nuôi dưỡng nhưng kiến thức về chuyên môn em rất giỏi, tôi không bao giờ quên được ánh mắt của em, câu nói của em bảo tôi rằng “Chị ơi! chị đã rất cố gắng rồi, chỉ cần chị cố thêm một chút nữa thôi là rất tuyệt vời chị ạ!”. Không cáu gắt, không hoa mỹ, như một đứa em nói với người chị của mình em đã góp ý giúp tôi tiến bộ hơn, tự tin hơn mỗi khi cùng các con hoạt động. Bên cạnh việc giúp đỡ tôi về chuyên môn em còn có tinh thần tương thân tương ái, em đã giúp gia đình tôi vượt qua lúc khó khăn, vất vả. Ân tình đó tôi sẽ không bao giờ quên, cảm ơn em bông hoa nở giữa đời thường nhưng vô cùng cao quý.
 Không hiểu sao ngôi trường Mầm Non Thanh cao của tôi có nhiều người tốt đến thế, ngoài chị Linh hiệu trưởng nhà trường, em Hải hiệu phó về nuôi dưỡng, còn có em Lê Thị Tuyền hiệu phó về chuyên môn. Với em Tuyền có thể nói tôi coi em như em gái của mình, chúng tôi có duyên với nhau từ năm 2005. Năm đó tôi đang chủ nhiệm lớp 4 tuổi khu Thương Nghiệp, một buổi chiều đẹp trời chúng tôi đang lao động, cô hiệu trưởng dắt em vào trường  giới thiệu với chị em “Trường ta từ nay có cô giáo mới” các chị em rất vui mừng chào đón em, riêng tôi có cảm giác rất gần gũi em, nhìn em toát lên vẻ thân thiện, thông minh.
Từ khi vào trường em có rất nhiều thành tích, em rất sáng tạo trong công tác giảng dạy, không những thế cô giáo Lê Thị Tuyền còn chia sẻ những kinh nghiệm của mình cùng các chị em đồng nghiệp. Tôi nhớ nhiều lắm những kỷ niệm giữa tôi với em, ngày đó mỗi lần chuẩn bị cho hoạt động âm nhạc là tôi phải học hát, tôi tự hát nên không biết đúng nhạc hay sai. Không biết ai để hỏi tôi cứ liều mình hỏi  emTuyền, hôm đó em đã  mất cả buổi dạy và tôi hát được bài hát dân ca qua họ Bắc Ninh: Xe chỉ luồn kim, còn nhiều lần khác nữa cứ hoạt động gì không hiểu tôi lại hỏi Tuyền, lúc đó em cũng chỉ là một giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi. 
Năm 2009 được sự tin yêu và tín nhiệm của chị em, cô giáo Lê Thị Tuyền lên làm hiệu phó chuyên môn của trường, từ đây tôi có cơ hội được em bồi dưỡng chuyên môn nhiều hơn, đó là may mắn rất lớn đối với tôi. Tôi nhớ có lần thao giảng tôi dạy còn em ngồi dự, bỗng nhiên tôi bí từ không thể thốt lên lời, em nhìn tôi ánh mắt trìu mến lúc đó trong tôi như có một động lực thế là từ trong sâu thẳm đáy lòng tôi trò chuyện cùng các con một cách trân thành, cởi mở, các con rất vui và hăng say hoạt động. Thời gian sau đó em đại diện cho chị em trong trường nói nên những tâm tư tình cảm, nguyện vọng và những khó khăn trong cuộc sống của chị em. Với cương vị là chủ tịch công đoàn em đã luôn quan tâm đến đời sống của chị em, cho đến tận bây giờ chủ tịch công đoàn vẫn luôn quan tâm đến chị em chúng tôi, với mong muôn chị em luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Tôi nói riêng cũng như bao thế hệ giáo viên đã và đang công tác tại mái trường Mầm Non Thanh Cao này sẽ mãi nhớ về trường như một ngôi nhà thứ hai, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên con đường sự nghiệp trồng người. Vì ở đó có biết bao những tấm lòng nhân ái luôn rộng mở vòng tay chào đón tất cả chúng ta.
Một lớp học trò nữa sắp ra trường, những cô giáo vẫn âm thầm là “người đưa đò sang sông”, dẫu có niềm vui hay nỗi buồn thì “ngôi nhà” có tên Trường Mầm Non Thanh Cao luôn là miền ký ức rất đẹp trong tôi. Hiện tại và cho đến mai sau, mai sau nữa vẫn mãi trong trái tim tôi.

